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Dit jaar hebben we wat minder optredens gehad dan vorig jaar. 
We hebben gezongen in het Binnenrijk in Giesbeek, Lorentzhuis in Velp en in de 
Parkflat in Duiven. 
 
Begin september deelde Fred ons mee dat hij en Mia gingen verhuizen naar Venray, 
dichter bij hun kinderen. 
Op 12 oktober hebben we met onze partners een avond gehad waarbij we Fred  
hebben uitgezwaaid. 
Hans Fuchs keek terug naar het begin van de Ruumsingers. Casper Joling en Fred 
hebben In het najaar van 2002 het koor opgericht.  
Het koor is toen gestart met ongeveer 20 man met Fred als accordeonist. In de 
eerste jaren was Paul Teunissen de dirigent. 
We hebben vele gezellige oefenavonden en vele optredens met enthousiaste 
toehoorders gehad. 
Fred heeft ook een aantal jaren het koor de Iesselbrassers begeleid (hiervoor  werd 
Fred bedankt door Jan Balduk). 
Ook was Fred de laatste jaren de vaste begeleider van de groep “Vaartuig” .  De 
groep verzorgt eenmaal per jaar een optreden op een boot met gehandicapten.  
Hans eindigde met:  “We gaan jou niet alleen missen als accordeonist, maar ook als 
mede oprichter, penningmeester, huisdichter energie-gever en vriend, dus eigenlijk 
Als onze hoeksteen van de Ruumsingers. 
 
De voorzitter van de WSV, André de Graaf prees Fred voor zijn jarenlange grote 
verdiensten voor de vereniging. 
André deelde mee dat het bestuur in de Algemene ledenvergadering Fred zal 
voordragen als erelid. 
 
 
Paul van der Zee 
 


