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Alweer	een	jaar	voorbij.		

2018	een	mooi	jaar	met	wat	weinig	water	onder	de	kiel	maar	met	veel	wind	in	de	zeilen.		

Onze	“corps	business”	is	natuurlijk	het	overdragen	van	onze	kennis	en	ons	enthousiasme	voor	de	watersport	
en	in	het	bijzonder	het	zeilen.		
	
De	CWO	Kielbootcursus:	
Helaas	vielen	dit	jaar	de	instructeurs	die	normaal	op	de	vrijdag	lesgaven	om	uiteenlopende	redenen	uit.	Daar	
konden	we	geen	invulling	meer	aan	geven,	zodat	geen	45	maar	36	cursisten	konden	opleiden	in	de	12-weekse	
CWO-cursus.	11	daarvan	behaalden	een	diploma,	de	rest	gaat	lekker	door	om	dat	volgend	jaar	te	halen.		
	
Het	introductie/zomerzeilen:	
Evenals	voorgaande	jaren	een	groot	succes!	We	hadden	zo’n	60	aanmeldingen.	Daarvan	konden	we	45	mensen	
een	plaatsje	bieden	om	eens	kennis	te	maken	met	het	zeilen.	Hieruit	komen	zeker	weer	(gemiddeld	per	jaar!)	
15	nieuwe	leden.	
	
Woensdagavond	club-avond:	
Op	de	woensdagavonden	wordt	nog	steeds	(onder	enig	toezicht)	de	mogelijkheid	geboden	om	vrij	te	zeilen,	te	
oefenen,	uren	te	maken	voor	alle	leden.	Daar	komt	een	groep	van	10	tot	15	mensen	op	af.	Loopt	goed,	voorziet	
zeker	in	een	behoefte,	maar	zou	wel	wat	meer	mogen.	
	
Midzomernachtzeilen:	
Dit	jaar	waren	er	weer	zo’n	25	zeilers	aanwezig.	Eten	bij	Ruumzicht,	kampvuur	en	drankje	bij	Scouting	Abel	
Tasman.	Gezellig	hoor!	
	
Frieslandweekend:	
Na	een	moeizame	start	hebben	zich	toch	voldoende	mensen	opgegeven	om	dit	jaarlijkse	evenement	door	te	
laten	gaan.	Een	prachtig	weekend	met	geweldig	zeilweer,	leuke	mensen	en	natuurlijk	veel	en	lekker	zeilen!	
Volgend	jaar	weer,	maar	er	wordt	overwogen	bij	wijze	van	proef,	een	jaar	over	te	slaan	en	een	Friesland	dag	te	
organiseren.	Misschien	kunnen/willen	en	dan	meer	mensen	mee.	
	
Clubavonden	(winterprogramma):	
Drie	van	onze	cursisten/leden	organiseren	sinds	vorig	jaar	in	de	wintertijd	Clubavonden	voor	alle	leden	
Tijdens	die	avonden	wordt	er	(vaak	door	eigen	leden)	iets	verteld	over	hun	boot,	hun	reis	etc.		Mooie	zaken	
kwamen	voorbij:	Zeilen	in	de	Ierse	zee,	op	de	wadden	maar	ook	hoe	Ate	en	Gees	Wijmenga	de	reis	met	hun	
schip:	De	Walkabout	over	de	Atlantische	oceaan	voorbereiden.	Ook	wordt	er	verteld	over	hoe	een	sextant	
werkt.	Zelfs	een	pub-quiz	ontbreekt	niet	dit	jaar.	
Nogmaals:	deze	avonden	worden	georganiseerd	vanuit	de	Kielbootsectie,	maar	zijn	bedoeld	voor	alle	leden.	
	
Genoemde	activiteiten	konden	we	doen	met	steun	van	ons	bestuur,	maar	vooral	omdat	we	met	zo’n	35	
enthousiaste	Kielboters	er	weer	de	schouders	onder	gezet	hebben.		
	
Namens	alle	35…	
	
Willem	Sijbrant,	coördinator	Kielbootsectie	
			
	
	
	
	
	


